
Angsten - een fragment uit Scène 16
uit de voorstelling HANNAH (16+) van Theater AanZ

HannaH: Ik ben bang voor mensen die de hele dag afkeurend naar mijn kleren kijken.
Omar: Ik ben juist bang dat mensen niet naar mijn kleren kijken.
Liza: Ik ben altijd bang dat ik de verkeerde kleren aantrek.
HannaH: Ik ben bang voor jongens die verliefd op mij worden, en me dan zomaar gaan

aanraken. Kijkt naar Omar.
Lars: …….
Omar: Ik ben bang voor mensen die denken dat ik gay ben.
Lars: ………
Lars: beetje lacherig….Ik ben bang dat ik per ongeluk met mijn benen over elkaar ga zitten

en met mijn handen wapper.
Omar: Ik ben bang als ik een winkel binnenloop. In de tram zit of ergens solliciteer.

Maar ik doe het wel..
Liza: Ik ook.
HannaH: Ik ook.
HannaH: Ik ben bang voor mensen die het raar vinden als ik naar het damestoilet ga.

Maar ik doe het wel.
Liza: Ik ben bang voor groepjes meiden die staan te kletsen als ik uit de wc kom.
HannaH: Hun lippenstift bij staan te werken.
Liza: Dat ik er niet bij hoor.
HannaH: ik ook niet.
Omar: Ik ook niet.
Lars: Ik ben bang voor groepjes jongens.
Liza: Ik ook.
Omar: Ik ook.
Liza: Dat ik alleen nog maar die donkere meid ben, die donkere vrouw.
Omar: Alleen nog maar die donkere jongen, die donkere man.
HannaH: Dat mislukte meisje.
Lars: Die mislukte jongen.
Hannah: Ik ben bang voor mensen die zeggen dat ze mij tolereren, dat ze mij verdragen.
Omar: Ik ook.

Ik ben bang dat we nooit wakker zullen worden in de droom van Martin Luther King.
I have a dream.

HannaH: Ik ben altijd bang als er in de klas over homoseksualiteit gesproken wordt.
Lars: Ik ben bang dat ik niet stoer genoeg ben.
Liza: Ik ben bang voor mensen die ongevraagd aan mijn haar zitten. Oh, is dit echt. Zo wat

stug. Lijkt wel een spons.
Omar: Ik ben bang om voor dom aangezien te worden.
HannaH: Ik ook.
Liza: Huh. Jij?
Omar: Geen opleiding, lui, drugs en crimineel. Daar ben ik altijd bang voor.
Lars: Ik ben bang dat mensen anders naar me gaan kijken.
HannaH: Ik ben bang voor mensen die altijd hun mening geven.
Omar: Ik ben bang dat ik niet altijd een mening kan geven.
Liza: Ik ook.
Omar: Ik ben altijd bang als het december wordt.
Liza: Ik ook.
Lars: Ik ben bang dat ik op een meisje ga lijken.



(vanaf hier gaat de tekst zich versnellen en gaan de acteurs zich meer verplaatsen
door het lokaal).

Liza: Ik ben bang om door de kantine te lopen.
Omar: Dat ik struikel voor een groep mensen.
Omar: Ik ben bang voor mensen die agressief zijn.
Hannah: Ik ben bang voor mensen die zo zeker zijn van zichzelf.
Omar: Ik ben bang dat er een vlek op mijn kleren zit.
Liza: Ik ben de hele dag bang dat mijn pruik scheef zit.
Omar: Bang dat ik te Nederlands ben, te Nederlands praat, te Nederlandse muziek, te

Nederlands kleed. Te Nederlands eet.
Liza: Ik ben bang dat ik te buitenlands ben, niet genoeg aangepast ben.
HannaH: Ik ben bang dat mensen mij in een man of vrouw hokje stoppen en dat ik dan niet

aan de verwachtingen voldoe.
Omar: Ik ben bang dat ik niet zwart genoeg ben. Niet WOKE genoeg.
Liza: Ik ben bang dat ik té wit ben of té zwart ben. Dat ik WOKE moet zijn.
HannaH: Ik ben bang voor de mensen die mij spannend vinden als ik zeg dat ik op vrouwen val.


